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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   21 december  2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

Viering van het Heilig Avondmaal 

 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Marina van der Zwaag 
Ouderling: mw.  Lysbeth Strating 
Diaken: mw.  Dieneke van Weesep 
Organist: mw.  Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.  Arjan Wensink  
Videoteam: dhr.  Cees van der Zwaag 
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Bloemschikking 
Vierde Advent  
Matteüs 1:18-25 
…verscheen hem een droom een engel van de Heer….Wees niet bang je vrouw 
Maria bij je nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige 
Geest.” 
Jozef, afstammeling van David, Jozef kreeg een betekenisvolle droom. 
 Zijn vrouw was uitgekozen. Hun zoon zou de langverwachte Immanuel 
worden. 
God wilde zich op bijzondere wijze opbaren in een mens: Jezus Christus. 
Laat je, net als Jozef, verrassen door het werk van de Geest. 
 
VOORBEREIDING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 
 
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 
 
Aanvangslied   441: 1 en 5 
 

1  Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 

 

5  Niets dreef U uit den hoge 

naar wat wij mensen zijn, 

dan liefde, louter liefde. 

U ziet de schuld en pijn, 

waarmee wij allen falen, 

maar houdt die grote last, 
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de wereld met haar kwalen, 

in uw erbarmen vast. 

 
Bemoediging en groet: 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V: Die ons voorgaat naar de stad van de vrede, 
    een stad die toekomst heeft. 
A: DOE UW AANSCHIJN OVER ONS LICHTEN 
    OPDAT WIJ WORDEN BEVRIJD. 
V: Goede God, vol verwachting zien wij naar U uit. 
A: HIER ZIJN WIJ GOD, UW KINDEREN. 
V: Wij zoeken licht voor ons hart en ons leven. 
A: WIJ ZOEKEN LICHT VOOR ONSZELF EN ELKAAR. 
V: Breng ons samen, keer ons tot U. 
A: AMEN. 
 
Kyrielied  463: 1, 6, 4, 7, 5 en 8 
 

1  Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 

6  Kyrie eleison, 

dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 

 

4  Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

 

7  Christe eleison, 

nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 
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5  Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

8  Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 

Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

Psalm van de zondag 19: 1 en 2 
 

1  De hemel roemt de Heer, 

het firmament geeft eer 

Hem, die 't heelal volbracht. 

De dag spreekt tot de dag 

van wat zijn hand vermag, 

de nacht meldt het de nacht. 

Er is geen taal, geen woord, 

toch wordt alom gehoord 

een wijd verbreide mare. 

Geen stem gaat van hen uit, 

maar overal verluidt 

hetgeen zij openbaren. 

 

2  God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt 

fier als een bruidegom, 

die blinkend van gewaad 

het bruidsvertrek verlaat 

en licht verspreidt alom. 

Zo, vrolijk als een held 

die tot de zege snelt, 

roept hij de nieuwe morgen; 

hij trekt zijn glanzend spoor 

de ganse hemel door: 

zijn gloed laat niets verborgen. 
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RONDOM HET WOORD 
 
Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen 
 
Voor de kinderen 
 
Schriftlezing   Matteüs  1: 18 t/m 25 
 
18  De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was 

uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te 
zijn door de heilige Geest.  

19  Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten.  
20  Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, 

die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, 
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.  

21  Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk 
bevrijden van hun zonden.’  

22  Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de 

profeet door de Heer is gezegd:  

23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam 

Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’.  

24  Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: 

hij nam zijn vrouw bij zich,  
25  maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard 

had. En hij gaf Hem de naam Jezus. 
 
Zingen   Lied   452: 1 en 3 
 

1  Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 

wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 
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3  O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, 

uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, 

leer ons uw toekomst aan! 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen  Gezang   125: 1, 2 en 4,  Liedboek 1973 
 
1  O kom, o kom, Immanuel 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer, 
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!    
 
2  O kom, Gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tyrranie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o Herder, sla de boze leeuw. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!    
 
4  O kom, Gij sleutel Davids, kom 
en open ons het heiligdom; 
dat wij betreden uwe poort 
Jeruzalem, o vredesoord! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuel!    
 
 
Voorstellen Lenneke van der Houwen als Kerkrentmeester 
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Verwelkoming door de gemeente: 
 
V: Gemeente, dit is jullie nieuwe Kerkrentmeester, willen jullie haar 
ondersteunen in haar taak? 
A: Ja, dat willen wij van hart! 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten 
 1e collecte voor   Diaconie 
 2e collecte voor   Adventscollecte Jonge generaties (L) 
 3e collecte voor   Onderhoud kerken 
 
Tijdens de collecte wordt  Ubi Caritas    gezongen  lied 568a 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
 
HEILIG AVONDMAAL 
 
Nodiging: 
V: Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken, nodigt de Heer ons aan 
zijn maaltijd. 
 
Tafelgebed: 
V: De harten omhoog naar God 
A: ALS BLOEMEN IN DE ZON 
V: Dank de Heer, onze God 
A: WIJ WILLEN GOD DANKEN 
 
Tafelgebed: 
V: U moeten wij danken, Heer, onze God, overal en altijd, door Jezus Christus, 
onze Heer. Want veelbelovend is Uw woord: een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, een stad, een land van vrede voor de mensen, dat hebt U ons beloofd en 
dat is ons bevestigd in Jezus, Uw Zoon, de Eerstgeborene van Uw toekomst. 
Daarom stemmen wij van harte in met heel de lof van Uw volk door de 
eeuwen, van allen die staan rond Uw troon en zingen vol vreugde, U toe: 
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Zingen Lied 405: 1 en 3 
 

1  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

3  Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 

één en al vuur en liefde en majesteit. 

 
V: Gezegend bent U, God onze Vader en gezegend is Hij die komt in Uw Naam, 
Jezus, Uw Zoon, want in Hem is Uw Rijk ons nabij gekomen: Hij was in levende 
lijve Uw heil, Uw wil, en Hij heeft voorgoed de hoop in ons wakker geroepen. 
Hij die in de nacht waarin Hij werd overgeleverd het brood nam, de 
dankzegging uitsprak, het brak, aan zijn leerlingen gaf en zei:  

“Neemt en eet, dit is Mijn lichaam, doet dit tot Mijn 
 gedachtenis”. 

 
Ook nam Hij na de maaltijd de beker, dankte U en gaf hem hun met de 
woorden:   “Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in Mijn 

 bloed, doet dit tot Mijn gedachtenis”. 
 
Groot is het geheimenis van het geloof! 
 
A: UW DOOD, O HEER, VERKONDIGEN WIJ EN UW OPSTANDING 
    BELIJDEN WIJ TOT U KOMT IN HEERLIJKHEID. 
 
V: Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden en versterk in ons allen de liefde 
en de hoop, zodat wij licht kunnen brengen waar duisternis heerst, 
en vooruit durven lopen op Uw grote toekomst, waarin U eer wordt gebracht 
en vrede op aarde zal heersen. 
 
Wij bidden er om met de woorden die Jezus ons heeft geleerd: 
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A: ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT... 
 
V: Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn. 
Wij vormen een kring rond de Avondmaalstafel 
 
Wij wensen elkaar Gods vrede toe 
 
Uitdelingswoorden: 
V: Het lichaam van Christus, voor u gegeven. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. 
 
V: Het bloed van Christus, voor u vergoten. Neemt, drinkt, gedenkt en gelooft. 
 
Tijdens de rondgang van brood en wijn luisteren we naar orgelmuziek 
 
Dankgebed na de maaltijd 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 439: 1 en 2 
 

1  Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

2  Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, – bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 
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Zegen, gezongen “Amen” 

 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Woensdag 24 december 2025 om 22.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In 
deze dienst gaat ds. Hans de Bie voor. 
 
Open kerk 

 
Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie in de Sint-Martinuskerk te 
Halsteren op zaterdag 3 januari 2026 van 10.30 – 13.30 uur voor een 
nieuwjaarsdrankje met oliebollen. 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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